13 December donderdag 1917.
“Een vliegende kraai vangt meer dan een zittende," zegt het

spreekwoord. Het is morgenstond, elf uur. Ik ga uit, de
Citadellaan volgend, het Park,

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)



